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Ik hou van vertellen. Het worstelen met woorden, het zoeken van 

zinnen terwijl ik ze vorm met mijn mond en met mijn stem, die 
stijgt en daalt en sluipt en slaat en streelt en af en toe een sprintje 

trekt. Mensen doen geloven met wijdopen ogen. Prevelende lippen. 
En een hart dat slaat op mijn ritme. 

 
Al meer dan tien jaar schuim ik scholen en bibliotheken af met 
mijn vertellingen, al dan niet opgesmukt met muzikanten, 

kunstenaars of filosofen. Ik kijk per jaar meer dan tienduizend 
luisteraars in de ogen, in de kleinste parochieschooltjes tot op de 

grote podia van de Vlaamse cultuurtempels. 
 
Ik vertel voor wiebelkonten van drie, speelvogels van zes, 

lachbekken van negen, mopperkonten van twaalf, criticasters van 
vijftien… kortom voor alle leeftijden. Familievoorstellingen zijn mijn 

dada, maar ik weet graag waar ik aan begin. 

Extra info Neem zeker een kijkje op de website van Mijnheer Zee.   

Je ziet er een ruim aanbod aan vertellingen. De site dompelt je 
rechtstreeks onder in de magische vertelwereld van Mijnheer Zee. 
 

Een aanrader! 
 

www.meneerzee.be 
meneer@meneerzee.net 
+32 496766744 
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